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Elke dinsdagmorgen schuiven in het Historisch Museum Haarlemmermeer de
deelnemers van de verhalentafel aan de lange tafel aan. Zij vertellen aan elkaar en
1/
aan mij verhalen over het leven van toen in de Haarlemmermeer. Het ene verhaal ;

haalt het andere uit. Er worden foto’s uitgewisseld.

Zo krijg je een aardig beeld van het Haarlemmermeer van vroeger. Je wordt weer
meegenomen naar de winkels van toen en hoe het er vroeger op het land aan toe
ging. Dicht bij de natuur.

De verhalen nemen je terug naar een tijd toen de mensen nog tijd voor elkaar
hadden en het leven er gemoedelijk aan toe ging.




